
 

Hart&Ziel ‘Sing-in’ voor Gaza op 13 september 2025 

Hoop
Wie het nieuws over Gaza een beetje volgt zou de hoop helemaal kunnen verliezen. Tijdens een stille 
demonstratie afgelopen week was er een voorbijganger die tegen ons zei: “Doe wat je niet laten kunt, maar 
het helpt allemaal toch niet!”. Op sombere momenten is die gedachte mijzelf ook niet helemaal vreemd. 
Maar al snel denk ik: als ík de hoop al opgeef, die hier in luxe en vrijheid leeft, hoe moeten de mensen in 
Gaza het dan volhouden?

Verbinding
Luister en kijk hier naar een Palestijnse muziekleraar die vanuit het constant aanwezige dreigende geluid 
van Israëlische drones iets wonderschoons creëert. De mensen in Gaza zijn in mijn ogen een voorbeeld van 
volhardendheid en geloof, ondanks de diepst mogelijke ellende die hen aangedaan wordt, onder de ogen 
van een wereld die niet ingrijpt…..

Iemand schreef, na het zien van deze video, heel treffend: “Muziek verbindt ons allemaal, ook in de meest 
afschuwelijke situaties.” Zo hoop ik dat wij ons op aanstaande zaterdag 13 september met Hart&Ziel door 
ons zingen heen verbinden met de mensen in Gaza, met alle mensen die lijden en met alle mensen van 
goede wil!

Praktisch
De opbrengst van onze zangmiddag is geheel voor het Palestinafonds van de stichting ‘Plant een 
Olijfboom’. Dus kom met een vrijgevig hart! Als je niet komt zingen, maar wel wilt bijdragen, dan kun je ook 
direct iets overmaken via deze link.

Je bent zaterdag welkom vanaf 13.45 uur. Het gebruik van de kapel wordt gesponsord. Ik zorg, samen met 
Jan, voor een mooi programma en voor thee. Als je het leuk vindt, neem dan iets lekkers voor bij de thee 
mee! Samen delen we wat er is, en met elkaar maken we er een fijne, waardevolle bijeenkomst van!

Als je komt zingen wil ik je vragen om je bijdrage van te voren via de QR-code rechtsonder of deze link 
(tikkie) naar mij over te maken. Laat het gerust weten als je liever een tikkie via Whatsapp ontvangt. Je kunt 
eventueel ook contant betalen in de kapel.

Wanneer: zaterdagmiddag 13-09-2025, 14.00-16.00 u.  
Waar:        Kapel Velthuijsenlaan, Laren
Bijdrage:  Wat je wilt en kunt geven!

Ik kijk ernaar uit je zaterdag te ontmoeten!

Warme vredesgroet, 

Suzanne  
www.liedvanjouwleven.nl

https://youtu.be/a6PeQ9ze5ks?si=8K5EpfMv1IAFVyFn
https://www.planteenolijfboom.nl/palestina-fonds
https://tikkie.me/pay/m61bkansqeibjkfuilcf
http://www.liedvanjouwleven.nl

