Hart&Ziel ‘Sing—-in’ voor Gaza

Zaterdagmiddag 13 september 2025

Uit de laatste nieuwsbrief van Musicians Without Borders:

“Al vele jaren heeft ons werk - ook in Palestina - muziek gebracht voor genezing en verbinding. We spreken in woorden
van vriendelijkheid, verbinding en liefde. Vandaag spreken we ons ook uit in passie, met woede en met een eis voor
gerechtigheid - met muziek.

Muziek is een taal van verbinding en genezing. Het is ook een manier om een spiegel omhoog te houden, om
ons te confronteren met de realiteit, om de waarheid te spreken.”

Geen Vrede zonder rechtvaardigheid

Hoe prachtig omschreven! Musicians Without Borders (Muzikanten Zonder Grenzen) is een
vrijwilligersorganisatie die zich wereldwijd inzet voor het helen van (oorlogs)trauma via muziek. Het trauma
dat wordt opgebouwd in Gaza is onbeschrijfelijk. Vandaar de vurige oproep om onze stemmen te verheffen.
Laten we dat ook met ons zingen doen, op 13 september! Laten we zingen om ons met ons diepste zelf en
met elkaar te verbinden en zo genezing te vinden, te getuigen van de waarheid en te protesteren tegen
onrecht! Vrede kan niet zonder rechtvaardigheid. Innerlijke vrede kan niet zonder het aankijken van de
realiteit en daar, waar mogelijk, iets aan te doén!

Het heeft zin

Met deze benefiet Hart&Ziel ‘Sing-in’ hopen we een bijdrage te kunnen geven aan het werk van de stichting
Plant een Olijfboom. Ik raad je zeer aan om deze website te bekijken.

De situatie in Gaza is zo verschrikkelijk, dat je zou denken dat het niet meer erger kan. En iedere keer blijkt
het toch nog erger te kunnen. Druk uitoefenen op onze regering om een eind te eisen aan het Israélische
geweld is het allerbelangrijkste. Velen zijn ten onrechte bang dat geld geven niet meer helpt. Hier lees je wat
er in de afgelopen weken bijvoorbeeld door een team van Plant een Olijfboom ter plekke gedaan werd. Het
is veel te weinig en ontzettend moeilijk, maar zinvol en nodig. Laten we helpen dat dit tenminste mogelijk
blijft!

In stilte geraakt...

Vorige week liep ik in mijn woonplaats mee in een stille demonstratie voor Gaza. In een klein groepje, met
een rood koord waaraan foto’s hingen van door geweld omgekomen kinderen. We liepen door de
winkelstraten en stonden een uur in stilte op de markt. Het had veel impact op me, en merkbaar ook op veel
voorbijgangers. De kinderen op de foto’s die we vasthielden hadden mijn eigen kinderen of kleinkinderen
kunnen zijn. Wat moet je daar nog aan toevoegen?

Vol passie zingen

Ik hoop je te ontmoeten om vanuit een geraakt hart samen te zingen, op 13 september, aanvang 14.00 u.
De thee staat klaar om 13.45 u. De huur van de kapel wordt door twee lieve mensen gesponsord, dus de
opbrengst is geheel voor Gaza. Hart&Ziel-maatje Jan Linssen heeft van harte zijn muzikale medewerking
toegezegd, dat is ook heel fijn!

Er is nog plek, dus meld je vooral aan en weet je welkom!

met warme groet van
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https://www.planteenolijfboom.nl
https://www.planteenolijfboom.nl/nieuws/water-9-16-augustus

