
“Als je voelt dat je breekt, breek dan open. Dat elke ervaring in het leven een poort mag zijn die je 
hart opent, je begrip verruimt, en je naar vrijheid leidt.” (Elisabeth Lesser)

Tussenbrief

Het was bovenstaand citaat van Elisabeth Lesser dat, toen ik het las, zo in mij 
rondzong, dat het een liedje werd: ‘Break open’. Deze schrijfster heeft een boek 
geschreven met als titel: ‘Broken open (how difficult times can help us grow’). 
Hoewel ik het niet gelezen heb, resoneren de titel en ondertitel direct.

Als ik voel dat ik breek, heb ik de impuls mijn hart te sluiten. Een brekend hart 
kruipt het liefst onzichtbaar onder een dekentje, of schuilt achter een met 
prikkeldraad beklede verdedigingsmuur. Mijn hart openhouden als het pijn doet, dat 
vraagt wel wat aan moed, geduld en vertrouwen…

Zoals in de natuur alles open moet breken om nieuw leven toe te laten, zo zie ik, 
terugkijkend op mijn leven tot nu toe, dat het ook juist op de breuklijnen was waar 
iets nieuws in mij kon doorbreken. Kón…het lukte ook vaak genoeg niet. Maar ik 
heb mezelf tot leerling van het leven benoemd, en blijf dus toegewijd oefenen. Want 
het gaat erom, geloof ik, om te groeien naar meer wijsheid, empathie, liefde. En om 
dat dan ook in het concrete alledaagse leven te proberen te leven.

‘Als je voelt dat je breekt, breek dan open!’ Als Stembevrijder zou ik willen 
toevoegen: “als je voelt dat je breekt, breek dan open in gezang!” In zingen ja, want 
zingen helpt mij om mijn hart open te houden. Ik zie en hoor dat ook terug bij onze 
medezangers. Het stemt mij enorm dankbaar dat we elkaar zingend kunnen helpen 
te blijven openen. Graag nodig ik je daartoe uit!

Lied van jouw Leven



Break open
If my heart would break,
break open, to spread Your Love

Bekijk en beluister het liedje hier.

Onlangs gaven Jan en ik met liefde een Hart&Ziel-mantraconcert in de mooie kapel 
van het Woonzorgcentrum Mgr.Blom in Amersfoort, waar mijn moeder woont. 
‘Steek een kaars aan’ werd gefilmd. 

Bekijk en beluister ons hier.

De eerder aangekondigde Met Hart&Ziel zingen op vrijdagavond 8 maart vervalt. Ik 
heb even wat meer ruimte nodig om van de weekdagen uit te rusten en sla deze 
maand de vrijdagavond over. Op 5 april zingen we weer op de vrijdagavond! 

Hart&Ziel op zondag 17 maart gaat wél gewoon door! Jan en ik stellen weer met 
zorg en liefde een programma samen en hopen velen van jullie dan weer te 
ontmoeten. Het is dan ook weer tijd voor een hoopvol lentelied: La Primavera! 

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               
Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Een liedje uitgelicht 

Hart&Ziel en zo….. 

https://vimeo.com/918850600
https://vimeo.com/918857221
http://www.liedvanjouwleven.nl

