
Tussenbrief

Zing me toe als het regent
Zing een klein beetje kleur
Zing wat licht in mijn leven
Open vandaag een deur!

Ik schrijf 2024. Een schone lei, maar oooh, wat is er toch weinig schoons het nieuwe jaar 
mee binnen gesijpeld. De jaarwisseling werd zichtbaar en hoorbaar uitbundig gevierd, 
maar werd ik op 1 januari wakker in een andere wereld? Ik zal de retorische vraag maar 
zelf beantwoorden met een simpel “nee”.

Als het gaat over lichtpuntjes, moet ik het, denk ik, van iets anders hebben dan van de 
berichten vanaf het wereldtoneel. Die lichtpuntjes vind ik vaak in het hele gewone, 
alledaagse. Hier licht ik er eens ééntje uit, waardoor ook mijn somberste regendagen kleur 
krijgen: ons grappige, vriendelijke hondje Bollie, die ongemerkt wel vaker figureert in mijn 
Tussenbrieven. 

Voorop gesteld: Bollie is een Móóiweerhondje. Op natte dagen zoals deze verstopt hij zich 
in huis, in de hoop dat hij niet uit hoeft. Bollie heeft een hekel aan nattigheid, heeft geen 
jachtinstinct, en mist ook de ‘will-to-‘please’ waarmee échte hondenmensen hun hond 
trainen en ‘onder appèl’ krijgen. Eigenzinnige Bollie wekt zelden de indruk ‘onder appèl’ te 
staan, loopt geregeld tientallen meters achter me of wacht minutenlang bij een kruispunt 
voor een ontmoeting met een soortgenoot in de verte, maar we raken elkaar nooit kwijt. 
“Je moet wel engelengeduld hebben!”, zeggen de echte hondenmensen soms tegen mij. 
Maar ach, ik heb, net als Bollie, een grote hekel aan haast (en aan appèl). Hij is een 
perfect en beminnelijk maatje voor een onwaarschijnlijk hondenbaasje als ik. Je ziet het 
nergens aan, maar Bollie is een Hulphondje eersteklas, in al zijn lieve en grappige 
eigenzinnigheid. In mijn moeilijkste tijd trok hij me het leven weer in en liet hij míj ́uit als ik 
de wereld niet onder ogen wilde komen. Zijn ontwapenende aanwezigheid is nog altijd een 
lichtpuntje, binnen en buitenshuis. Bollie opent deuren..naar binnen en naar buiten!

Liedjes zijn ook van die deuren, rechtstreeks naar mijn hart. Er zijn zoveel mooie liedjes in 
mijn leven. Grote lichtpuntjes zijn dat. Lichtpuntjes die ook steeds weer licht aansteken in 
mij. Ik ben dus dankbaar en voel mij een gezegend mens, lopend met Bollie in het bos, zo 
nodig Singing in the rain…

Lied van jouw Leven



Of twee liedjes;)

Bovenaan deze brief prijkt de tekst Zing me toe. Een simpel klein liedje dat wat licht wil 
geven op een sombere regendag. 

Beluister het liedje hier.

In deze tijd van hartverscheurend onrecht in het Heilige Land zongen Jan en ik: Samen 
Liefde zijn, samen Vrede zijn. Waar dat werkelijkheid wordt breekt Goddelijke 
schoonheid door: Allah Ya Yamil. (‘Ya Yamil’ is één van de 99 namen van God).

Bekijk en beluister het hier. 

Jan en ik openen een nieuw jaar Hart&Ziel zingen op zondagochtend 21 januari. 
Heerlijk als je weer mee komt zingen! 
Op vrijdagavond 2 februari is er weer Met Hart&Ziel zingen, met mij en de piano. Van 
harte welkom!

Laat graag van tevoren weten dat je komt, zodat we genoeg stoelen, thee, tekstblaadjes 
voor iedereen klaar hebben!

Ik breng nog even onder de aandacht dat je de entree van €15 desgewenst ook via een 
Tikkie kunt betalen, als je dat bij je aanmelding aangeeft! 

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               

Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Een liedje uitgelicht 

Hart&Ziel en zo….. 

https://soundcloud.com/user-659971357/zing-me-toe-als-het-regent?si=b62aed6137ff4562a696324db97eb8f5&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://vimeo.com/899579920
http://www.liedvanjouwleven.nl

