
Tussenbrief  

Tóch schijnt er juist in donkere dagen licht. 


Met het kunstlicht van de vele lampjes en lichtjes die steeds meer straten en huizen in 
eindejaars-sfeer brengen proberen we dat misschien wel uit te drukken. We vertellen 
elkaar in de taal van onze kerstversiering en routines dat we inniger, vrediger, liefdevoller 
samen willen leven, om te beginnen in deze donkerste dagen. We vertellen het in beelden 
die soms wat onbeholpen kunnen zijn, onpassend misschien zelfs. We verwarren 
feestverlichting met echt licht, en overdadig consumeren met saamhorigheid en liefde.


Tóch kan in de donkerste dagen het kleinste lichtflintertje een zonsopgang zijn. Een deur 
op een kier, een vleugje hoop, een sprankje moed, de geboorte van iets nieuws. Een stem 
die zegt: Geef niet op. Geef nooit op, zoals ik jou nooit op zal geven! 

Uit een liedje van Leonard Cohen: “There is a crack, a crack in everything.That’s how the 
light gets in”. Wiens hart ooit genadeloos in stukken brak heeft misschien ervaren hoe een 
veel stiller, dieper, subtieler licht daar kan binnendringen, dan ooit eerder ervaren. 

“If my heart would break, break open!” 

Een openbrekend hart is een hart dat niet wegkijkt van donker en pijn, maar het aankijkt. 
En er doorheen leert kijken, omdat dat stille licht niet dooft. Een hart dat bereid is, dat 
zich overgeeft. “…to spread Your love”.. 

Ik geloof dat dat betekent: een instrument proberen te zijn waar doorheen goddelijke 
liefde, God’s liefde, kan uitstromen. En ik denk er meteen achteraan: wauw…wat een 
opdracht! Van dag tot dag, van moment tot moment, krijg ik dat te oefenen en te leren. En 
ook jij en jij, ieder op onze volstrekt eigen wijze.


Minstens de helft van de tijd ‘slaap’ ik door mijn leermomenten heen, mis ik de clue of de 
boot. Hup, de feestverlichting aan, en ik zie geen donker meer. Iets leuks, iets lekkers, en 
ik hoef mijn eigen pijn, of de jouwe, even niet te voelen.


Tóch weet ik diep van binnen dat ik het wil, écht wil: inniger, vrediger, liefdevoller 
samenleven. Een einde aan het onrecht en de uitsluiting die mensen elkaar en andere 
wezens aandoen, om te beginnen hier waar ik ben. “Laat waar jij bent vrede zijn”… 
Ik wíl een instrument zijn van God’s liefde, de rest is eigenlijk bijzaak. 


Tóch schijnt er juist in donkere dagen licht. Niet eromheen, maar er middenin.

“Uit de nacht klinkt een lied op, in dat lied wil ik leven, daar blijft niemand alleen!” 

Lied van jouw Leven 



Ik stuur een echt donkere-dagen-liedje mee, waarvan we de tekst (door Hein Stufkens) 
kregen van één van onze medezangers. De muziek is van Jan. 


Steek een kaars aan in het duister, laat het Licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten, streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister, en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister, naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister, eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst, laat waar jij bent Vrede zijn.

Bekijk en beluister het hier.

Na een hele fijne vrijdagavond Met Hart&Ziel zingen en gast-Hart&Ziel op zondag in 
Veenendaal begin deze maand, stevenen we nu af op de Kerstdagen met vlak daarvóór 
onze Hart&Ziel op Zaterdag 23 december! 

Onze Hart&Ziel op zaterdag op 23/12 duurt van 14.00-16.00 uur. Er is thee met iets 
lekkers. De entree is €15. 


Wacht niet te lang met aanmelden als je dat nog niet hebt gedaan; het kon weleens wat 
drukker worden! 


Rechtsonder vind je de eerstvolgende data. We zien je weer graag in 2024!


 

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               

Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Een liedje uitgelicht 

Hart&Ziel en zo….. 

https://vimeo.com/889431776
http://www.liedvanjouwleven.nl

