
Lied van jouw Leven 
Tussenbrief

Wat mijn bos in de herfst zo mooi vurig kleurt hoort hier eigenlijk niet te staan. Het zijn 
jonge scheuten van de Amerikaanse eik, een snelgroeiende exoot die de oorspronkelijke 
begroeiing overheerst. Vrijwilligers werken op zaterdagochtenden met snoeischaren en 
spades hard aan het inperken van deze opdringerige soort. 
Toch geniet ik van zijn prachtige herfstkleuren en hoop dat die er volgend jaar weer zijn; 
bijna een ‘guilty pleasure’. 

Dit natuurconflict op kleine schaal doet me denken aan heel andere, actuele 
wereldproblemen. Situaties die zo groot en onoplosbaar lijken dat ik er af en toe wanhopig 
van word. Eindeloos onrecht dat mensen wordt aangedaan. Eindeloos onrecht dat de 
natuur en dieren wordt aangedaan. 

We zingen Namasté, ‘ik groet het hoogste in jou’. 
We groeten elkaar in onze hoogste potentie. 
We zingen Shalom, Salaam, ‘Vrede zij met jou’. 
We zingen tegen de klippen op!

Heeft wat we zo vurig zingen enig effect? Heeft het zin? Of zijn we bezig met het plakken 
van spirituele pleisters…onszelf zachtjes in slaap wiegend?
Streef ik naar leven in mijn hoogste potentie? Maak ik Vrede om me heen?

Ik bid om Vrede en Licht voor allen in deze tijd, en vraag me af wat ik kan doén, op mijn 
kleine plekje binnen mijn mogelijkheden. Bidden, zingen, opstaan voor rechtvaardigheid; 
Vrede zweeft niet in de ether, maar staat geworteld in de aarde!

“Laat waar ik ben Vrede zijn”, bidt een gedichtje van Hein Stufkens. 
En waar jij bent, en jij en jij….



Gospodi Boje Pomiloej betekent ‘Heer ontferm u’, en is een Russisch gebed om genade.
Het klinkt weemoedig, als een klaagzang. Daarom vind ik het ook zo mooi. Als ik het niet 
meer weet, geen oplossingen heb, leer ik ‘Help!’ zeggen. Of zingen. 
Een opname uit één van onze Hart&Ziel op Zondag- bijeenkomsten samen met Jan.

Beluister en bekijk het liedje hier via Vimeo

Allerzielen
In deze maand van Allerzielen gedenk ik mijn liefste overledene(n). En ik denk aan 
iedereen die een nabije geliefde is verloren. Dit liedje, Tears in heaven, zong ik afgelopen 
zondag bij voor mijn mede-moeder Wilma Koolstra, die een prachtig, troostvol boekje 
uitgaf over rouw en liefde. De geluids-opname hieronder heb ik een paar jaar geleden 
thuis gemaakt.

Beluister het liedje hier op Souncloud

Nu ik dit schrijf houdt de storm Ciarán flink huis. De periode van donkere dagen is echt 
begonnen. Komende november-maand is er weer gelegenheid om ons te warmen aan 
onze samenzang en aan elkaars gezelschap, op vrijdagavond 17 november met mij 
(achter de piano) en op zondagochtend 19 november met Jan en mij. 
Zie rechts hieronder voor de agenda!

Ben je erbij? Graag zien we je tegemoet!

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               

Warme Vredesgroet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Een liedje uitgelicht 

Hart&Ziel en zo….. 

https://vimeo.com/880545756
https://kleurenderwijs.nl/nieuws/
https://on.soundcloud.com/nhrGMsCLkG3bYiwG7
http://www.liedvanjouwleven.nl

