
Tussenbrief


De kaarsrechte weg achtergelaten  
paden gezocht door velden van hoop  

verdoold in moerassen van twijfel  
verstrikt in een oerwoud van vragen  

dan, om een bocht, valt er licht 
er is een herberg in zicht.

Catharina Visser

Een herberg in zicht…
Dat vat voor mij samen wat Advent eigenlijk is: ‘een herberg in zicht’. 

Ik verlang zo naar een herberg. Een pleisterplaats, waar ik, jij, wij, op adem kunnen 
komen. Zuchten, zakken, rusten, het goede delen, verzachten, moed vergaren. Weer 
verder kunnen. Wie treft het aan op z’n weg, zo’n herberg? En wie niet? Zien wij elkaar?

Het duister is in deze tijd heel voelbaar. Het donkere alom aanwezig. Is er ergens uitzicht? 
Maar dan, om een bocht, valt er licht. Dat is er ook…Zien we het?

Samen zingen is voor mij een soort herberg. 
Uit de nacht klinkt een lied op, dat het wint van het duister…
In dat lied wil ik leven, daar blijft niemand alleen. 

Het gedicht van Catharina Visser eindigt bij het vuur van de herberg. Een pleisterplaats, 
zoals ook ons zingen wil zijn, zoals ook onze liedjes en mantra’s willen zijn. 
Welkom om mee te komen zingen!

dan komt de herberg in zicht 
van de Heilige van het licht 
die je bij het vuur begroet 

en je opneemt in zijn gloed.

Lied van jouw Leven 



In onze meest recente Hart&Ziel zongen we dit liedje voor het eerst samen. Ik schreef het 
in het donkerste jaar van mijn leven, in de donkerste tijd van het jaar. Heel eenvoudig drukt 
het iets uit van hoe zingen de weg kan vrijmaken naar licht, als een gids met een 
lantaarntje…

Bekijk het beluister ‘Uit de nacht klinkt een lied op’ hier.

In december zijn er voor wie maar wil mogelijkheden om met ons mee te zingen!

Op 1 december, aanstaande vrijdagavond, is er Met Hart&Ziel zingen, met mij aan de 
piano.

De zondag van datzelfde weekend, 3 december, zingen Jan en ik in ‘t Venster in 
Veenendaal. Een fijne, gastvrije plek waar we nu voor de derde keer komen om een 
Hart&Ziel op zondag vorm te geven. Weet je welkom om ook daar, tegen een vrijwillige 
bijdrage, bij te zijn! 
Zie hier voor meer informatie.

Op zaterdagmiddag 23 december, vlak voor Kerst, bieden Jan en ik weer een keer 
Hart&Ziel op Zaterdag! We zingen van 14.00 tot 16.00 uur. Er is thee met iets lekkers. Het 
lijkt ons heel fijn om samen met wie wil juist in deze dagen samen te zingen.

Over de grens van oud&nieuw heen hopen we op zondagochtend 21 januari 2024 
zingend het jaar te openen met elkaar. 

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               

Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Een liedje uitgelicht 

Hart&Ziel en zo….. 

https://vimeo.com/887732502
https://www.hetvensterveenendaal.nl/activiteiten/2023/dec/hart-ziel-op-zondag
http://www.liedvanjouwleven.nl

