
Het Koninkrijk der Hemelen is over ons uitgespreid, maar we zien het niet… 

Tussenbrief


Engelenhemel 
Ik kijk graag om me heen, als ik loop, en ook op, naar de hemel. Ik probeer daar het weer  
‘te lezen’, maar wil eigenlijk vooral graag genieten van het wonderlijke schouwspel dat 
zich daarboven van moment tot moment voltrekt. Er zijn wel dagen dat de hemel zich 
toont in een eindeloze grijsheid of in onverwoestbaar blauw, maar meestal trekken er 
veranderende luchten voorbij. De afgelopen tijd zag ik vaak wolkenpatronen zoals 
hierboven op de foto. “Kijk, een engelenhemel!”, zeg ik dan tegen mezelf. Een 
engelenhemel ervaar ik als een bemoedigende knipoog ‘van boven’, zoals ik dat met veel 
dingen die ik zie of meemaak kan hebben. 


Maar niet altijd. Soms ben ik druk met zogenaamd belangrijke dingen, zitten de ogen van 
mijn hart potdicht, en loop ik in de valkuil van de vanzelfsprekendheden. “We worden 
omringd door wonderen, het koninkrijk der hemelen is over ons uitgespreid, maar we zien 
het niet.” Ik parafraseer hier waarschijnlijk uitspraken van Jezus. 


Het is zo waar! Én zo treurig, dat we (ikzelf voorop) zo vaak aan de grootste wonderen en 
waarheden voorbij leven. Neem nou alleen al het feit dat ik hier bén, ademend, 
waarnemend en wel. En dat jíj er bent! We zijn, precies zoals we zijn, volstrekt unieke 
uitdrukkingen van Goddelijke creativiteit. Niet toevallig….niet vanzelfsprekend, niet 
‘random’….maar bedoéld!


Waar ík voor bedoeld ben heb ik uit te pluizen, dat zie ik als mijn heilige opdracht. En daar 
dan zoveel mogelijk van leven en geven. Dat klinkt als iets enorms, maar van dag tot dag 
is het meestal wel overzichtelijk. Wat ligt er voor me, wat heb ik te doen en hoe kan ik 
vandaag aan het goede bijdragen met (en binnen) mijn specifieke mogelijkheden? 


Dat zit vaak in hele kleine dingen, zo zag ik bij het zingen in Woonzorgcentra afgelopen 
tijd. Ik ben diep geraakt door de liefdevolle aandacht van mensen voor elkaar, een 
uitwisseling waar iedereen gelukkiger van wordt! Een beetje engelenhemel op aarde…


Lied van jouw Leven 

Een liedje uitgelicht 



God has given me the power is een heerlijk swingende, maar niet standaard Gospel-song.

Het gaat over onze aangeboren mogelijkheid tot verandering, de potentie om boven jezelf 
en je begrenzingen uit te groeien. Zingen is al het begin van transformatie!


“Heal the broken, lose the bounds…live welcoming to all!” 

Bekijk en beluister het liedje hier. 
 

Zing je weer mee op 13 en/of 22 oktober? 
Ook in deze maand ben je weer van harte uitgenodigd om mee te komen zingen, op 
vrijdagavond 13 of zondagochtend 22 oktober! 

De afgelopen Hart&Ziel op zondag, in september, hebben Jan en ik tot onze spijt af 
moeten zeggen omdat ik ziek was. Daarom wordt 22 oktober nu de seizoens-opening 
van Jan en mij samen. Meld je gerust vast aan!


Zangseizoen 2023-2024 
De Hart&Ziel bijeenkomsten voor komend seizoen zijn tot aan de zomervakantie 2024 
ingepland! Zie voor november en december onderstaande agenda. 

We hebben alle vertrouwen in weer een mooi seizoen Hart&Ziel zingen. Voel je 
uitgenodigd om ideeën, verzoeknummers, andere wensen of vragen aan ons te mailen.

Je betrokkenheid in alle vormen, groot of klein, stellen we enorm op prijs!


Een mooie maand wens ik je toe!


 

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               

Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Een liedje uitgelicht 

Hart&Ziel en zo….. 

https://vimeo.com/870958291
http://www.liedvanjouwleven.nl

