
Vele jaren maakte ik kostbare reizen door vele landen, zag de hoge bergen, de oceanen. 
Het enige wat ik niet zag waren de sprankelende dauwdruppeltjes in het gras voor de deur 
van mijn eigen huis. (Rabindranath Tagore)

Lied van jouw Leven 
Zomerbrief

Vacare
“Voor de thuisblijvers”, zei ik er voor de grap bij, toen ik afgelopen juli bovenstaande 
tekst van Tagore voorlas. Ver van huis gaan is niet nodig om je te verwonderen, je 
te laten verrassen. Vakantie komt van ‘vacare’ , wat leeg maken betekent. Je leeg 
maken van alle dagelijkse gedoetjes, op adem komen, het leven met nieuwe ogen 
bekijken. Je hoeft er geen exotische reizen voor te maken (hoewel dat ook heel fijn 
zal zijn), je hoeft er zelfs geen vakantie voor te hebben. 

“Het leven is niet eenvoudig, maar wil het toch worden”
Nóg een prachtig citaat dat me trof, van ene dominee Jan de Vlieger. Ik weet dat 
het leven behoorlijk uitdagend en soms hartverscheurend moeilijk en complex is. 
Tóch wil het eenvoudig worden, zegt het citaat. Ik versta dat als een doorgaande 
uitnodiging tot overgave, tot een lichte tred, tot in vrede zijn met wat is.

Zingen als vakantie
Dat ‘vacare’ en die lichte tred vind ik terug in het zingen van onze mantra’s. Door de 
eenvoud en de herhaling ervan word ik ‘geleegd’ van de complexiteit in mijn leven 
en kom ik op adem in een ruimte die van zichzelf eenvoudigweg licht en vreugdevol 
is. Vandaar dat ik het samen zingen als een soort ‘vakanties’ ervaar. 

Ik nodig je graag uit om na de zomervakantie weer mee te komen zingen!



Da pacem cordium is een lied uit Taizé, een gebed om vrede in het hart. 

Bij onze laatste Hart&Ziel op Zondag in juli droegen we onze zang, waaronder dit 
lied, op aan twee lieve mensen die al jaren samen enthousiaste medezangers in 
onze bijeenkomsten zijn: Anke en Leo. Leo kon, door zijn leeftijd, al een tijdje niet 
meer komen meezingen. Anke liet die zondagochtend weten dat het niet goed met 
Leo ging. Kort daarna is hij overleden. Ik denk met liefde aan zijn aanwezigheid en 
de bemoediging die voor mij van hem uitging. Vrede voor hem en voor Anke! 

Beluister en bekijk het lied hier.

Een nieuw seizoen nadert, met maandelijks mogelijkheden om mee te zingen. 
Rechtsonder de agenda voor komende maanden. We starten 
weer op vrijdagavond 8 en zondagochtend 24 september. 
Je kunt je vast aanmelden!

Vóór het zover is, is er nog de mogelijkheid deel te nemen 
aan de zomerretraite van Jan, die binnenkort, op 28 
augustus, begint, in de prachtige omgeving van Winterswijk! 
Wie weet is dit last-minute iets voor jou? Lees er hier meer 
over.

Geniet nog van deze mooie maand augustus, als de bramen 
rijp zijn en de heide bloeit!

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               

Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Een liedje uitgelicht 

Hart&Ziel en zo….. 

https://vimeo.com/854110390
https://www.janlinssen.nl/agenda/
http://www.liedvanjouwleven.nl

