
                                                             Tussenbrief

Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven. Doen alsof niets een wonder is of doen 
alsof alles een wonder is. (Albert Einstein)

Uitkijken naar wonderen
Altijd al een schatzoeker geweest. Of eigenlijk niet zozeer een zoeker, meer een uitkijker. 
Al wandelend in de bossen viel laatst mijn oog op iets waarvan ik al van een afstandje zag 
dat het een schat was: een kunstwerkje op de grond. Het kunstwerkje verbeeldde voor mij 
zonder twijfel de Levensboom, een symbool met een diepe persoonlijke betekenis voor 
mij. Hoe prachtig! Wie heeft dat hier zo neergelegd? Wat een wonder dat ik het hier vind! 
Waar zou het van gemaakt zijn? Ik hurkte neer en voelde er eens aan. Een paddenstoel! 
Die ontdekking maakte mijn verwondering alleen maar groter. Dit is hier ‘zomaar’ gegroeid. 
Ik kom het ‘zomaar’ tegen….wonder op wonder!

De Levensboom-zwam past in de lijn van eerdere vondsten waarover ik me de laatste tijd 
verwonderd heb. Een schier eindeloze hoeveelheid harten, in en op de grond, de lucht, de 
bomen. Bijzondere stenen en takken, waaronder een tak in de volmaakte vorm van het 
voor mij meest betekenisvolle getal. En als ik ruimer kijk, dan zijn er de wonderlijke 
mensen en gebeurtenissen die op mijn pad kwamen en blijven komen. Een andere, 
grotere werkelijkheid lijkt steeds naar mij uit te reiken in een symbooltaal die ik kan 
verstaan. Ik voel dat ik niet alleen ben.

‘Doen alsof alles een wonder is’ betekent: wonderen verwachten, mijn ogen en mijn hart 
ervoor openen. En als dat potdicht zit? Me herinneren, bidden, zingen…“Break open”!

Wonderen in de vorm van liedjes
Liedjes zijn ook wonderen, die ik ‘zomaar’ tegenkom op mijn wandeling door dit leven. Als 
ik tenminste naar ze uitkijk, de verwachting niet opgeef. Dan hoor ik hoe ze me steeds 
weer uitnodigen om in de symfonie van het leven mijn allereigenste partij mee te zingen. 
Ik voel dat ik niet alleen ben.

Lied van jouw leven



Een liedje uitgelicht 

Bij onze laatste Hart&Ziel zongen we voor het eerst dit Hawaïaanse lied, ‘Eo Wahipana 
La’. Een lied om het Licht in ons midden te roepen. Of beter gezegd: er naar uit te kijken, 
het te verwachten! 

Beluister en bekijk het liedje hier.

(We zongen dit op 17 juni ter nagedachtenis aan een lieve medezanger, Victor.)

In juli kun je nog ruim met ons meezingen!
Allereerst is er op vrijdagavond 7 juli Met Hart&Ziel zingen, met mij achter de piano.

Dan geven Jan en ik op zondagochtend 9 juli een Hart&Ziel Mantra-meezing-concert, in 
Zutphen, tussen 11.00 en 13.30 u. Zie de flyer hieronder. Aanmelding via Jan.

Tenslotte sluiten we het seizoen af op 16 juli met Hart&Ziel op zondag in onze eigen 
kapel.

In augustus houden we even vakantie. Zou je in die maand voelen voor een ontspannen 
vierdaagse Mantrazang en dans-Retraite onder de bezielende leiding van Jan, lees dan de 
flyer rechtsonder. Een echte aanrader voor Hart&Ziel, geest en lichaam!

In september zingen we weer in de kapel op vrijdagavond 8 september, en op 
zondagochtend 24 september!

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               

Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Hart&Ziel en zo….. 

https://vimeo.com/840453227
http://www.liedvanjouwleven.nl

