
Keep blowing seeds unto the wings of wind
And flowerbeds will well up in forgotten places!

(Ilse)

Lied van jouw leven
Tussenbrief

Ga door met pluizen wegblazen
In mijn hoofd zingt een melodietje rond bij bovenstaande woorden. De woorden waarmee 
een jonge vrouw haar doctoraalscriptie had afgesloten. Ze verwees daarmee naar de 
laatste verjaardagskaart die ze gekregen had van een plotseling overleden vriendin, aan 
wie ze haar scriptie mede had opgedragen. Een kaart met afbeelding van de 
wegvliegende pluizen van een paardenbloem…

Paardebloemen. In boerenweides, tussen barsten in stoeptegels, in bermen langs wegen. 
Als ongewenste gast in gazonnetjes of gemeenteperkjes. Geheel vanzelfsprekend kleuren 
ze het decor van onze zomers geel. Ze komen, bloeien, verwaaien, verdwijnen. Maar 
verdwijnen niet echt. We zien ze terug, tot op de meest vergeten plekken.

Uit een eerder schrijfsel van mezelf:
Heb je ooit zo ingezoomd gekeken naar een weggeblazen paardenbloem-pluis? Een 
zaadje aan een parachute van zijden haartjes, gelanceerd door toevalligheden om aan 
een volstrekt ongewis avontuur te beginnen. Een zaadje, bomvol potentie en levenskracht. 
Geen idee waar het zal landen om, als het enigszins kan, aan een nieuw leven te 
beginnen. Overgegeven aan de grilligheden van weer en wind, maar zonder angst, zonder 
voorkeuren, volkomen open. Misschien wel omdat het doordrongen is van de ruimte en 
het licht waar het deel van uitmaakt. 

Leven als een pluisje in de wind
Ik wou dat ik zo kon leven, zo open, zo zonder angst en voorkeuren, zo in overgave. Het is 
mijn levenslange leerweg, dwars door mijn geschiedenis van vreugde en verdriet heen: te 
leven als een pluisje in de wind. En om waar mogelijk wortel te schieten en tot volle bloei 
te komen. Of het nou in een grazige weide is of tussen barsten in stoeptegels.

Een paardenbloempluis is doordrongen van wat het te doen heeft: wonder, licht, kleur 
doorgeven, in een grote liefdesstroom van leven. ‘On the wings of wind’…zo ook ik!



A seed of God
A seed of God grows into God
A seed of Peace grows into Peace
A seed of Light grows into Light
A seed of Love grows into Love

Let yourself go, let yourself go
Let Love be Love in you 

A seed of pain grows into pain
A seed of hate grows into hate
A seed of fear grows into fear
A seed of war grows into war

Let yourself go, let yourself go
And feed all war with Love 
Let God be God in you
A seed of God grows into God…

Bekijk en beluister het hier.

Komende vrijdagavond, 2 juni, is er weer Met Hart&Ziel zingen! 
Grijp je kans als je nog eens op een vrijdagavond lekker wilt 
meezingen. 

Op 17 juni bieden Jan en ik de laatste Hart&Ziel op Zaterdag 
van dit seizoen, tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Zomerse tip: dagje Zutphen op zondag 9 juli! 
Kom dan eerst fijn met ons zingen in de Proeflokalen!

Hiernaast vind je onze zang-agenda tot aan augustus. 

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               

Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Een liedje uitgelicht 

Hart&Ziel en zo….. 

https://vimeo.com/830938237
http://www.liedvanjouwleven.nl

