
Wees blij met iedereen die langskomt  
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd 

om je als raadgever te dienen. 

Rumi

 
Tussenbrief 

Afgelopen zondag, op onze zangochtend, las ik het gedicht ‘de Herberg’ van Rumi, een 13-de 
eeuwse islamitische wijze. Dat gaat over alles verwelkomen wat er maar op je pad komt. Vreugde 
en voorspoed verwelkomen, dat lukt meestal wel. Maar wat als verlies en verdriet bij je 
aankloppen? Blij zijn met ellende die jou of anderen overkomt? Dat klinkt als een onmenselijke 
opgave! Misschien is het juist een ménselijke opgave; de grootst mogelijke oefening in overgave.

Ik denk weleens: wij zijn niet ooit een keer door het geboortekanaal gegaan, maar wij zijn 
voortdurend door een geboortekanaal aan het gaan! Of we willen of niet, we kunnen niet blijven 
waar we nu zijn, maar het leven stuwt ons steeds maar weer voort, naar verdere expansie, naar 
verdere groei. Een uitnodiging om almaar ruimer te worden.

Het sleutelwoord in het gedicht is voor mij ‘eerbied’. Eerbied is ervaren hoe een veel grotere 
wijsheid alles omvat, en erkennen dat ‘ik’ het uiteindelijk niet voor het zeggen heb. Mijn grootsheid 
en vrijheid zitten hem niet in het succesvol kunnen uitstippelen van mijn gedroomde levensweg, 
maar in het leren meebewegen met wat zich aandient. Dat is overgave. Ik word steeds weer 
uitgenodigd om de speelruimte die mij geboden wordt zo volledig mogelijk te vullen met mijn liefde 
en met mijn talenten!

Dit mens-zijn is een soort herberg 
Elke ochtend weer nieuw bezoek. 
Een vreugde, een depressie, een benauwdheid, 
een flits van inzicht komt als een onverwachte gast. 
Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij 
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt 
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. 
Behandel dan toch elke gast met eerbied 
want misschien komt hij de boel ontruimen 
om plaats te maken voor iets anders. 
De donkere gedachte, schaamte, het venijn, 
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns 
en vraag ze om erbij te komen zitten. 
Wees blij met iedereen die langskomt; 
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd 
om je als raadgever te dienen. 

Lied van jouw leven 

http://www.apple.com/nl


Shalom, of Salaam, dat is Vrede op het diepste niveau. Het is niet alleen de afwezigheid van 
oorlog en strijd. Het is me toevertrouwen, me overgeven aan het leven, aan de goddelijke wijsheid. 
Dat dat uiteindelijk vreugdevol is, hoor (en zie) je in dit chassidische liedje: Shalom Lai

Nog één mogelijkheid om mee te zingen deze maand: Met Hart&Ziel zingen op vrijdagavond 
28 april. 

Samen met Jan bied ik op zondagochtend 14 mei weer Hart&Ziel op zondag.

Iets verder vooruitkijkend noem ik graag vast de mogelijkheid om op zondagochtend 9 juli mee te 
komen zingen in Zutphen, bij een nieuwe Hart&Ziel on tour! Ook dan van harte uitgenodigd! Zie 
de agenda hieronder.

Ik wijs graag nog even op de mogelijkheid om voor onze bijeenkomsten van tevoren via een Tikkie 
te betalen voor je plekje. Als je dat wilt, geef het dan even aan bij je aanmelding.

 

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               
Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Een liedje uitgelicht 

Hart&Ziel en zo….. 

https://vimeo.com/818454041
http://www.liedvanjouwleven.nl

