De verbinding bewaren: ‘Met Hart en Ziel ThUiSzingen’

Lieve Medezanger,

Dichtbij huis is een prachtig natuurgebied waarin, nogal verscholen, een
meertje ligt. Ik was er laatst, op een moment van wonderschone
luchtspiegelingen (zie foto). Dan kan ik alleen maar stil vallen en kijken. De
hemel gespiegeld in het water. Deze wereld omgekeerd...

Kon ik, konden wij, dat maar: de hemel op aarde brengen. Dan was er
heelheid voor onze aarde en al wat hier leeft, balsem voor onze vermoeide
lijven en zielen, zachtheid en liefde voor onze gebroken harten!

Of is ze hier al, die hemel, vaak versluierd voor onze ogen? Soms denk ik er
een glimp van op te vangen. Aan een meer, in de stilte, in een ontmoeting, in
een liedje. De hemel is er al, en paradoxaal genoeg: hij nodigt ons uit om
hem hier en nu gestalte te geven...

Ya Azim (‘How beautifully | see God in you’)
Ya Azim, Ya Azim

Il Allahu, il Allahu, Allahu

Hallelujah

Let the Heaven (Rumi)
Let the heaven be reflected by the earth, Lord,
and the earth may turn into heaven.

Klik hier voor de video.

Warme groet,
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https://vimeo.com/435336109

