
De verbinding bewaren: ‘Met Hart en Ziel Thuiszingen’ 

Lieve Medezanger,
Wie houdt er niet van schoonheid? Schoonheid geeft troost. En wát ‘mooi’ is, 
dat is, zoals de Engelsen zeggen, ‘in the eye of the beholder’. We vinden 
mooi wat ons ráákt. ‘Lelijkheid’ is, leerde ik van Jan Kortie, niets anders dan 
schoonheid waarmee we nog geen kennis hebben gemaakt. Een heerlijke 
invalshoek, niet? Daar ben ik erg vóór, voor invalshoeken die anders doen 
kijken, die mij verruimen!

De tekst van een lied luidt: “Bron in mij, die ik ontmoet in alles wat mij 
ontroert”. Het is de eerste regel van het Aramese Onze Vader. Mooi woord: 
ont-roeren. ‘Ont’ duidt hier het begin van iets aan. ‘Roeren’ betekent: in 
beweging brengen. Iets ontroerends, hoe klein ook, een bloemetje, een lief 
gebaar, een liedje, brengt iets in mij in beweging. ‘Iets’ komt erdoor aan het 
licht, ín het licht. Wat dan vanzelf ook naar buiten wil schijnen...

Bron in mij 
Bron in mij 
die ik ontmoet
in alles wat mij ontroert

I am the Light
I am the light of the soul 
I am bountiful
I am beautiful
I am bliss, I am, I am..

Klik hier voor de video.

Warme groet, 
Suzanne 
www.liedvanjouwleven.nl

https://vimeo.com/431506460

