
De verbinding bewaren: ‘Met Hart en Ziel Thuiszingen’ 

Lieve Medezanger,
Hieronder een foto van mijn lievelingsboom. Zij is een enorme beuk, en ze 
staat nabij de hoek waar twee boslanen elkaar kruisen. Zowat even breed als 
hoog is ze, en onder haar robuuste armen, die zowel de aarde als de hemel 
raken, kan een menigte schuilen. Ik wil haar altijd even aanraken als ik 
langsloop, en gedag zeggen. Ik leg mijn hand op haar kille bast, terwijl ik 
balanceer op haar olifanten-voeten. Ach boom, oeroud ben je, alles heb je 
gezien, alles weet je. Jaargetijde na jaargetijde, kringloop na kringloop, 
oorlogen en stormen doorstond je. Je sterft jaar na jaar, en toch wuif je me 
weer frisgroen toe. Daar sta je in je grootsheid, een lieve stille getuige. 
 
Een boom kan een vriend zijn. En vrienden kunnen zijn als bomen. Hoe groot 
ook de afstand, in ruimte en tijd. Niet buigend, maar wuivend. Daarover gaat 
de tekst die ik voorlees (deze keer een korte!). 

O, Great Spirit
O, great Spirit,
Earth, Wind, Fire and Sea
You are inside
and all around me

Karuna Anam Cara 
Karuna, Karuna
Anam Cara
Karuna

Klik hier voor de video. Geniet ervan! 

Met een warme groet,

Suzanne 
www.liedvanjouwleven.nl

https://vimeo.com/414833384

