De verbinding bewaren: ‘Met Hart en Ziel Thuiszingen’

Lieve Medezanger,

Oh, zo jammer dat er nog geen ‘sein veilig’ is om in juni weer samen te
zingen. Er zijn natuurlijk veel grotere zorgen en teleurstellingen, maar wat kan
een mens hunkeren naar wat voorheen zo gewoon was: de vrijheid om te
gaan en staan (en te zingen!) waar je wilt, met wie je wilt!

Vrijheid...blijheid

Zijn we eigenlijk nog vrij, als er van buitenaf beperkingen worden opgelegd?
Is er een innerlijke vrijheid die onaangetast blijft?

Ikzelf voel me vrij waar lucht is, ademruimte, om de verbinding met het
diepste in mij te ervaren. Dan kan ik voelen dat ik deel heb aan een vreugde
die nergens van afhangt. Dit beleef ik als ik zing!

Peace like a river

I've got peace like a river (2x)

I've got peace like a river in my soul.  }2x
-love like an ocean....
-joy like a fountain.....
-strength like a mountain.....

Ananda (‘redeloze vreugde’)
Klik hier voor de video

Met een warme groet,

_S)uzarme

www.liedvanjouwleven.nl



https://vimeo.com/412203803

