
De verbinding bewaren: ‘Met Hart en Ziel Thuiszingen’ 

Lieve Medezanger,
Moet dat, elke week een mail met meezing-video versturen? Nee, het moet 
van niemand, ook niet van mijzelf. Er is een impuls, om te delen wat ons 
verbindt als we samen zingen. Ik geef daar graag gehoor aan, op mijn 
manier, in deze tijd van beperkingen. Het is zoiets als zingend een lichtje 
doorgeven, zodat we samen iets van verlichting kunnen uitstralen. Want een 
beetje verlichting kunnen wij, en kan de wereld, wel gebruiken.

Om Mani Pemme Hum (‘de parel in de Lotus’)     

Een roos vraagt niet
Een roos vraagt niet: waarom zal ik bloeien?
Een roos bloeit gewoon, bloeit gewoon.          (2x)
Ze bloeit, ook als er niemand kijkt,
want haar wezen is Schoonheid.

Een vogel vraagt niet: waarom zal ik zingen?
Een vogel zingt gewoon, zingt gewoon.          (2x)
Hij zingt, om niet, zijn allerhoogste lied,
want zijn wezen is Liefde.

De zon vraagt niet: waarom zal ik schijnen?
De zon schijnt gewoon, schijnt gewoon.        (2x)
Hij schijnt, al houden wij de luiken dicht,
want zijn wezen is Licht.

Hier volgt de video

Met een groet van hart tot hart,

Suzanne 
www.liedvanjouwleven.nl

https://vimeo.com/409751803

