De verbinding bewaren: ‘Met Hart en Ziel ThUiSzingen’

Lieve Medezanger,

Ik lees het nieuws en word er soms somber van. Zal ik die berichten maar
negeren? Me afstemmen op Liefde en Licht, mooie liedjes zingen en de
wereld overlaten aan anderen? Zal ik zeggen: “doei, ik trek me terug op mijn
vreedzame eilandje, zoek het maar uit”. De eerste illusie is al dat vreedzame
eilandje. Dat bestaat niet. De chaos, het lijden van de wereld zit ook in mij. Ik
ben in al mijn vezels verbonden met het geheel.

Misschien word ik eigenlijk steeds uitgenodigd om op mijn manier te
worstelen met die chaos en dat lijden. Om te midden van alles, zoals Etty
Hillesum het omschreef, een ‘stukje van God in mezelf op te graven’. Om niet
zozeer een veilig onderkomen te zoeken, maar dat zelf te zijn. Het zijn grote
woorden, ik weet het. Maar een uitnodiging is iets anders dan een bevel, ‘op
straffe van’...Eerder een zachte fluistering: ‘Durf een verschil te maken. Begin
waar je bent, na. Ja, zing maar mooie liedjes van Liefde en Licht, vul er je
eigen hart en dat van anderen mee, en leef naar de wereld toé!

Namasteé
Namaste
Chidananda Rupeh

This little Light of mine

This little Light of mine

I’'m gonna let it shine J3x
Let it shine, let it shine, let it shine

Klik hier voor de video.

Warme groet,
_S)uzcmne

www.liedvanjouwleven.nl


https://vimeo.com/426776039

