De verbinding bewaren: ‘Met Hart en Ziel ThUiSzingen’

Lieve Medezanger,

Wat voeg ik nou toe? Zoiets vraagt (bijna) iedereen zich wel eens af. Soms
lijkt mijn moeite weinig zin te hebben, het is vast niet goed genoeg. Of zelfs:
ik ben niet goed genoeg. Zo denk ik mezelf makkelijk een donker hoekje in.
Herken je dat?

De dans van Tekort en Overvioed

ledereen heeft een persoonlijkheid. Die is uniek, en ook nodig in de wereld.
Als persoonlijkheid schiet ik altijd wel ergens in tekort. En ik kdom ook van
alles tekort. Ik doe mijn best, maar het blijft aanmodderen. Dat geeft niet,
zolang ik maar besef dat dit niet alles is. Want er is ook een geheel andere
werkelijkheid. Die van mijn Essentie, of Ziel; ‘God in mij’. Als ik me daarmee
verbind, en dat gebeurt vaak al spontaan in de natuur, in stilte of als we
zingen, dan ervaar ik iets anders: overvloed! |k haal diep adem, mijn hart
opent zich, ik herinner me dat ik genoeg ben, en jij ook. Ik kruip uit mijn
hoekje. Hallo, hier ben ik en ik heb wat te geven! De wereld licht ervan op.

The way of the Heart
Let the way of the heart, let the way of the heart
Let the way of the heart shine through

Love upon love upon love, all hearts beating as one
Light upon light upon light
All disappear into One...

Amen
Klik hier voor de video.

Warme groet,
Suzanne

www.liedvanjouwleven.nl



https://vimeo.com/419801619

