
De verbinding bewaren: ‘Met Hart en Ziel Thuiszingen’ 

“May the ordinary come alive...the extraordinary will take care of itself.” (William Martin)

Lieve Medezanger,
Ik ben van nature een schatzoeker, eerder van het genre schelpjes en 
steentjes in de branding dan van het type parelduiker. Zo vind ik altijd wel 
ergens mooie teksten, afbeeldingen, liedjes. Deze keer laat ik me in mijn 
voorbereiding inspireren door onderstaande foto, die ik ergens vond. De foto 
drukt in beeldtaal beter uit dan ik verwoorden kan wat ik in deze periode 
ervaar: een appèl van het leven, om de bijzonderheid van ‘het gewone’ terug 
te vinden.

Het goud van eenvoud
Wie stopgezet wordt, door een persoonlijke of gemeenschappelijke crisis, kan  
ervaren dat er in een langzamer leven, tussen de scherven van het oude, ook 
schatten te vinden zijn. In de vorm van de herwaardering van het kleine, 
nabije, gewone, en van verbinding met wat ons ‘ik’ overstijgt. Langzame, on-
opzichtige waarden. Dat vraagt om de ogen van ons hart steeds weer te 
openen. Daarom houd ik zo van de eenvoud van mantra’s en ziels-liedjes die 
iedereen met een stem en een hart uitnodigen mee te zingen!

Ya Fatah, Ya Nur (‘Open mijn hart, zodat daar Licht kan schijnen’)

Happiness is here and now
Happiness is here and now, I have dropped my worries.                   
Nowhere to go, nothing to do/ Somewhere to go, something to do
No longer in a hurry (2x). /But not in a hurry (2x)

Klik hier voor de video. Geniet ervan! 

Met een warme groet, 
Suzanne 
www.liedvanjouwleven.nl

https://vimeo.com/417273183

