De verbinding bewaren: ‘Met Hart en Ziel ThUiSzingen’

Lieve Medezanger,

Heb je ooit zo ingezoomd gekeken naar een weggeblazen paardenbloem-
pluis? Een zaadje aan een parachute van zijden haartjes, gelanceerd door
toevalligheden om aan een volstrekt ongewis avontuur te beginnen. Een
zaadje, bomvol potentie en levenskracht. Geen idee waar het zal landen om,
als het enigszins kan, aan een nieuw leven te beginnen. Overgegeven aan de
grilligheden van weer en wind, maar zonder angst, zonder voorkeuren,
volkomen open. Misschien wel omdat het doordrongen is van de ruimte en
het licht waar het deel van uitmaakt. En ook doordrongen van wat het te doen
heeft: leven, licht, kleur doorgeven, in een grote liefdesstroom van leven.

Als een pluisje in de wind

Ik wou dat ik ook zo kon leven, zo open, zo zonder angst en voorkeuren, zo
in overgave. Het is mijn levenslange leerweg, dwars door mijn geschiedenis
van vreugde en verdriet heen: te leven als een pluisje in de wind. En om waar
mogelijk wortel te schieten en tot volle bloei te komen. Of het nou in een
grazige weide is of tussen barsten in stoeptegels.
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Hallelujah!
Klik hier voor de video.

Warme groet,
Suzarme
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https://vimeo.com/424132334

