
De verbinding bewaren: ‘Met Hart en Ziel Thuiszingen’ 

Lieve Medezanger,
Weer een week voorbij waarin het Pasen werd. Een verhaal over lijden en 
sterven, dat ineens actueel voelt. En dan is er het grote mysterie van steeds 
weer nieuw leven uit de dood.Toch voelde het bijna ongepast om Pasen te 
vieren zoals gewoonlijk. Mijn stemming neigt niet direct naar iets feestelijks 
met eieren en lammetjes. Maar de lente lacht, barst uitbundig uit de knoppen 
en viert het nieuwe leven schaamteloos!

Een zachte revolutie
Dat paradoxale, van dood en nieuw leven, van zorgen en hoop, van kille 
afstand en warme nabijheid, hangt ook om de huidige crisis. Het zet alles op 
scherp. Ik voel behoefte aan verzachting en ontspanning. Aan een innerlijke 
glimlach, die als een zachte revolutie naar buiten reikt...

Hier volgt de video. Zing je mee?
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De rivier
De rivier blijft stromen naar de zee

Een goede week wens ik je, 
met een glimlach,

Suzanne 
www.liedvanjouwleven.nl

https://vimeo.com/407143099

